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We lezen de tekst samen.
leder zijn eigen rol.
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De spreekbeurt

Verteller:

Joeri:

Joeri:

Verteller:

Verteller:

Seppe en Joerl staan klaar, ze gaan een spreekbeurt houden. Ze dragen
sportkleren en hebben voetbalschoenen aan. Seppe kijkt er stoer van, zijn haren
glimmen van het vet. Hij is lang voor zijn leeftijd en veel groter dan Joerl.

Dag allemaal!
Wij houden een spreekbeurt over voetbal.

Seppe en ik spelen bij Rood Geel.
We doen het goed.

Ik sta in de spits en ik maak veel doelpunten.
De leider vindt mij een groot talent.

Weet je hoeveel doelpunten ik heb gemaakt?
Raad maar ...

Wacht, Seppe, nu ik!
Ik sta op doel.
De bal is vaak nat en glad.

Vlug trekt Joerli zijn gele handschoenen aan. Eerst de rechter en dan de linker.
Ze zijn erg groot voor zin kleine handen. Joer1 doet zijn armen omhoog en
beweegt ze heen en weer. Hij wil verder vertellen, maar Seppe 1s hem voor.

Tot nu toe heb ik achttien doelpunten gemaakt.
Ik zal zeggen hoe dat ging.

Joeri is verbaasd, hij laat zijn armen zakken. Hee! denkt hij boos, het is mijn
beurt om wat te zeggen. Dit gaat niet goed. Waarom doet Seppe ineens
alles anders?
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Verteller:
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Verteller:

Hee Seppe, je vergeet wat.
Ik ben nog niet klaar.

Joeri bukt, hij tilt een witte bal uit een emmer. In de
emmer zit water en de bal 1s kletsnat. Joer1 gooit de
bal hoog op en plukt hem uit de lucht. Hij heeft hem
klemvast en een meisje begint te klappen.

Dan ga ik nu verder met mijn achttien doelpunten.
Tien ervan maakte ik met mijn hoofd.

Vijf met mijn rechterbeen en drie met mijn linker.
En ik was een keer speler van de week, kijk ...

Wacht, Seppe, nu ik weer.
Zien jullie deze natte bal?

Maar Seppe wil niet wachten, hij praat liever zelf. Hij pakt
een zwart beeldje van de tafel en laat dat trots zien. Het is
een voetballer die tegen een bal trapt.

Dit beeldje won 1k met doelschieten.
Het is de eerste pris en ik kreeg er ook een taart bij.

Een paar meisjes beginnen te puffen en te zuchten. Ze houden
er niet van dat Seppe zo opschept.

Ja, Seppe is heel erg goed!
Let maar eens op ...!

Joeri knipoogt naar de meisjes en glimlacht. Dan beweegt
hij zijn arm en gooit de bal naar Seppe.

Koppen, Seppe!

Seppe schrikt, de bal botst tegen zijn voorhoofd ... PLETS!
Met een boog vliegt het natte leer naar Joeri terug. Hop ... met
twee handen vangt Joer1 de bal weer op.

Zo, dit was onze spreekbeurt.

Seppe kijkt zuur. Hijj veegt druppels water van zijn neus.
Dan zegt hij met zachte stem:

Zljn er nog vragen?

Kiik terug

Je las een rol.

Wat vond je leuk aan je rol?
Lukte het om de leestekens te
gebruiken bij het lezen?

Geert van Diepen

Vertel het aan je maatjes. @



